
Als je…. 

 

Als je kwieke tred 

verandert in een onzekere gang… 
je opstaan uit de stoel 

een schuifelende start wordt… 

 

als je opgeruimde karakter 

sombere gedachten worden 

je daadkracht 

onzekerheid… 

 
als je ferme handgreep 

een slap handje wordt 

en je mooie handschrift 

een onleesbaar gekrabbel… 

 

als je blijde glimlach 

verstart 

en je open blik 
een lege huls wordt… 

 

als je daadkracht verandert 

in uitstelgedrag 

en je empathie verdwijnt 

omdat je in je eigen wereld leeft… 

 
als je energie weglekt 

en je het liefste maar thuis bent 

je leven gereguleerd wordt 

door pillen of een pompje… 

 

Dan heb je Parkinson… 

 
                                      Mya Boog 


